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Een stad van vrede zoeken wij

Diaconale Adventsactie 2011

Advent is de tijd waarin we toeleven naar Kerst. We verwachten de komst (adventus) van Christus. Vrede en heil voor onze
wereld. Vérwachten is niet afwachten, maar actief. Daarom organiseert de Lutherse Diaconie elk jaar de Diaconale Adventsactie.
Een inzet voor mensen die mensen nodig hebben. Dit jaar zetten we de schijnwerpers op drie projecten in het Midden-Oosten:

Diaconie
* Sadaka Reut. Vredeswerk voor en door Joodse en Arabische jongeren in Jaffa. Evangelisch-Lutherse
* Gaza Cultural Centres (GCC). Sociaal vormingswerk voor jongeren in Gaza-stad. Gemeente Amsterdam

* 'Bless’. Armoedebestrijding van de Koptische Orthodoxe Kerk in Egypte

Met uw steun wil de Diaconie € 12.000 bijdragen aan deze projecten. Helpt u mee om dit waar te maken? Dat kan via uw bijdrage
aan de collecten en/of via een gift t.n.v. de Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, banknummer 46.200.48 o.v.v.
‘Diaconale Adventsactie 2011’ (de Diaconie i een Algemeen Nut Beogende Instelling ~ ANBI).

Hartelijk dank voor uw steun!
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‘De uitdaging is om de jongeren de waarde van echte vrede mee te geven, en hen bewust te maken van het gevaar van geweld’

Vormingswerk jongeren Gaza

Gaza Cultural Centres geeft jongeren bijlessen en sociale activiteiten. Vakken
zijn 0.a. Engels, computergebruik, maatschappij-oriéntatie. Het centrum wil hen
helpen ontwikkelen in burgerlijke vrijheden en participatie, in democratie en
mensenrechten. Temidden van geweld en een moeilijke economische situatie
wordt er geinvesteerd in scholing en ontplooiing.

Sadaka Reut: vriendschap in Jaffa

Sadaka Reut -de Arabische en Hebreeuwse woorden voor ‘vriendschap'- is
opgericht door Joodse en Arabische scholieren in Jaffa. Ze delen een droom
van een betere, gedeelde toeRomst voor beide gemeenschappen. Jongeren
geven workshops op middelbare scholen. Tieners uit Joodse en Arabische
dorpen en wijken doen samen projecten. En via Runst wordt er gewerkt aan
dialoog.

Yael (Joods) en Mahmoud (Arabisch) werken samen aan vrede.
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